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Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 27:7 (staande)

Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven

Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,

Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.

Wacht op den HEER’, godvruchte schaar, houd moed:

Hij is getrouw, de bron van alle goed;

Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer;
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER’!

Stil gebed

Votum en groet

Zingen met zanggroep ‘t Hart: Hard geslagen, vastgenageld

1. Hard geslagen, vastgenageld;
zie Hem, stervend aan een kruis.
Hij, die onze straf wil dragen,
door zijn eigen volk verguisd.

‘t Is de lang verwachte koning,
Davids Zoon en Davids Heer.

Hij, het Woord van God gekomen,
geeft de geest en spreekt niet
meer.

2. Droeg een mens ooit zoveel
lijden,

zag een ziel ooit zo’n verdriet?
Smalend spotte elke vijand,
angstig vliuchtte elke vriend.
Hard geslagen door belagers
niemand nam het op voor Hem.
Maar het hardst van alle slagen,

kwam Gods oordeel neer op Hem.

3. Wie te licht denkt over zonde
en haar diepe ernst niet ziet,

kijk naar Hem en zie verwonderd
wat een vonnis zij verdient.
Christus, het volmaakte paaslam,
droeg ons weerzinwekkend lot.
Hij, die onze zonden wegnam,
Hij verzoent ons weer met God.

(Tweede keer met samenzang)

4. Hier vindt ons geloof een
bedding,

onze hoop een vaste grond:
Christus, rots van onze redding,
die verloren zondaars vond.

Alle lof, eer en aanbidding

voor zijn nooit volprezen naam!
Wie zijn hoop op Jezus vestigt,
leeft in hoop die nooit beschaamt.



Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 68:10

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.

Die God is onze zaligheid;

Wie zou die hoogste Majesteit

Dan niet met eerbied prijzen?

Die God is ons een God van heil;

Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven;

Hij kan, en wil, en zal in nood,
Zelfs bij het naderen van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

Gebed

Schriftlezing: Romeinen 10:1-17

1Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor
Israél is gericht op hun zaligheid. ?Want ik getuig van hen dat zij ijver voor
God hebben, maar niet met het juiste inzicht. 30Omdat zij immers de
gerechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand
proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God
onderworpen.

*Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder
die gelooft. "Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is:
De mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. ®De
gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt aldus: Zeg niet in uw
hart: Wie zal naar de hemel opklimmen? Dat is Christus naar beneden
brengen. ’Of: Wie zal in de afgrond neerdalen? Dat is Christus uit de
doden naar boven brengen. 8Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het Woord,
in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord van het geloof, dat wij
prediken:

9Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat
God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. *®Want met
het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot



zaligheid. **'Want de Schrift zegt: leder die in Hem gelooft, zal niet
beschaamd worden.

2Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want Een en
dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen.
BWant ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden.

Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen
zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij
horen zonder iemand die predikt? >En hoe zullen zij prediken, als zij niet
gezonden worden? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van
hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen!

8Maar zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest. Jesaja zegt
namelijk: Heere, wie heeft onze prediking geloofd?

1770 is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van

God.

Zingen: Luister naar de blijde boodschap en Lichtstad

1. Luister naar de blijde boodschap

van Gods liefde en gena!

Van ontferming en bevrijding,
door het kruis van Golgotha!
Allen zijn wij afgeweken

van het doel, door God bereid.
Allen hebben wij gezondigd,
missen Godes heerlijkheid.

2. God, rechtvaardig en vol liefde,
zond Zijn Zoon op aarde neer

om de straf voor ons te dragen.
Hij werd aller heren Heer.

Want Zijn sterven bracht
verzoening.

Aan het kruis heeft Hij voldaan.
Allen die in Hem geloven

mogen vrij tot God nu gaan.

3. Lichtstad met uw paarlen
poorten,

wond’re stad zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op deze aarde,
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist’ren naar zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen
tranen, in het nieuw Jeruzalem.

4. Wat een vreugde zal dat wezen,
straks vereend te zijn met Hem.

In de stad met paarlen poorten,

in het nieuw Jeruzalem

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist’ren naar zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen
tranen, in het nieuw Jeruzalem.

Preek: Geloven met het hart en belijden met de mond



Zanggroep 't Hart zingt: Vaste Hoop

Diep was de kloof die mij van U scheidde.
Hoog was de bergtop; boven mijn kracht.
Ik keek vertwijfeld op naar de hemel

en sprak Uw Naam uit in de nacht.

Toen brak Uw liefde dwars door het donker,
dreef elke schaduw uit mijn hart.

Het eind is zeker: U heeft gewonnen.

Jezus, U, mijn vaste hoop.

Wie kon op zoveel genade hopen?
Wie peilt Uw liefde, betoond aan mij?
U daalde af, Heer, vanuit de hemel.

U droeg mijn schuld, U droeg mijn pijn.

U werd gekruisigd; ik ben vergeven.
De Koning Zelf noemt mij Zijn kind.

Ik ben van U, Heer, nu en voor eeuwig.
Jezus, U mijn vaste hoop.

Refrein (twee keer)

Halleluja! Prijs de Heer die mij bevrijdt!
Halleluja! Van de dood verlost Hij mij.
U breekt ketens, één voor één.

U brengt redding, U alleen!

Jezus, U mijn vaste hoop.

Vroeg in de morgen werd het bezegeld:
Uw dode lichaam werd opgewekt.

Het graf is open, de Leeuw verrezen.
Nu is de dood ook mijn eind niet meer.
Jezus, U bent de hoogste Heer!

Refrein (twee keer)

Collecte



Lezing van het formulier bij de openbare geloofsbelijdenis

Gemeente van onze Heere Jezus Christus, enige gemeenteleden hebben
het verlangen om nu in ons midden persoonlijk en openlijk belijdenis van
het geloof af te leggen, om zo te mogen delen in de volle gemeenschap van
de kerk. Zij worden hierdoor tot het Heilig Avondmaal toegelaten en dragen
medeverantwoordelijkheid voor de opbouw van de gemeente van Christus.

Wij geloven en belijden dat God in Christus Zijn kinderen vergadert uit alle
rassen en volken en hen verenigt tot één lichaam, waarvan Jezus Christus
het Hoofd is en wij de leden zijn. In de Heilige Doop wordt ons betuigd en
verzegeld, dat wij in Gods genadeverbond opgenomen zijn. Daarom
behoren wij als leden van Christus' gemeente gedoopt te zijn. Daarmee
dragen wij Zijn merk- en veldteken.

In het Heilig Avondmaal, waar Christus ons brood en wijn geeft als tekenen
en zegelen van Zijn gekruisigd lichaam en Zijn vergoten bloed, verbindt Hij
ons telkens opnieuw tot de waarachtige gemeenschap met Zichzelf en met
elkaar. Zo verenigd met Christus, zijn wij geroepen met woord en daad Hem
te belijden als Heere en Heiland, en Gods Koninkrijk te verkondigen en te
verwachten.

De kerkenraad heeft, na gevraagd te hebben naar uw geloof en kennis van
de waarheid, met vertrouwen en blijdschap in uw voornemen toegestemd.
Daarom verzoek ik u, broeders en zusters, die nu belijdenis van het geloof
wilt afleggen, op te staan en in dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige
Schrift en in gemeenschap met de belijdenis van de vaderen te antwoorden
op de volgende vragen:

Belijdenisvragen

Ten eerste: Belijdt u te geloven in God, de Vader, de Almachtige, Schepper
van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon,
onze Heere, en in de Heilige Geest?

Ten tweede: Aanvaardt u de roeping om als lidmaat van delL gemeente, die
God Zich in Christus tot het eeuwige leven verkoren heeft, door Zijn genade
tegen de zonde en de duivel te strijden, uw Heiland te volgen in leven en
sterven, Hem te belijden voor de mensen en met blijdschap te arbeiden in
Zijn Koninkrijk?



Ten derde: Wilt u, in de gemeenschap van de algemene christelijke kerk,
waarvan ook de Protestantse Kerk in Nederland een gestalte is, en onder
haar opzicht, getrouw zijn onder de bediening van het Woord en van de
sacramenten, volharden in het gebed en in het lezen van de Heilige Schrift,
en met de aan u geschonken gaven meewerken aan de opbouw van de
gemeente van Christus?

Openbare geloofsbelijdenis en handoplegging

Uit kracht van uw doop en als gevolg van uw persoonlijke belijdenis van het
geloof, verklaren wij u, in de gemeenschap van de Kerk van Christus, tot
belijdende leden van de Protestantse Kerk in Nederland en nodigen u tot
de tafel des Heeren.

De God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot Zijn eeuwige
heerlijkheid, Hij zal u volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem
zij de kracht in alle eeuwigheid. Amen

Geliefde broeder en zuster in de Heere, nu u door uw belijdenis in alle
voorrechten van het lidmaatschap van de Kerk van Christus delen mag,
bedenk altijd dat u medeburgers van de heiligen bent en huisgenoten van
God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl
Jezus Christus Zelf de hoeksteen is; in Hem wordt ook u mede gebouwd tot
een woonstede van God in de Geest.

Gemeente van Jezus Christus, nu u de belijdenis van deze broeders en
zusters hebt gehoord en hun toelating tot het Heilig Avondmaal hebt
vernomen, bevelen wij hen aan in uw liefde en zorg, als leden, die met ons
één zijn in de Heere. Gedenk de woorden van onze Heere Jezus Christus:
Een nieuw gebod geef Ik u dat u elkander liefhebt, gelijk Ik u liefgehad heb,
dat u ook elkander liefhebt. Hieraan zullen allen weten, dat u discipelen van
Mij zijt, indien u liefde hebt onder elkander.

Toezingen: Psalm 134: 3 (staande)

Dat 's HEEREN zegen op u daal’;

Zijn gunst uit Sion u bestraal’.

Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
looft, looft dan aller heren HEER!



Een woord namens de kerkenraad
Dankgebed

Zingen: Ik bouw op U

Ik bouw op U,

mijn Schild en mijn Verlosser.

Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.

Sterk in uw kracht,

gerust in uw bescherming. ] 2x
Ik bouw op U en ga in uwe naam.

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.

En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij

een lied van overwinning. ] 2x
Ik bouw op U en ga in uwe naam.

Ik bouw op U,

mijn Schild en mijn Verlosser.

Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd.

In 't laatste uur

zal 'k zegevierend ingaan ] 2x
in rust met U die mij hebt voortgeleid.

Zegen

Hartelijk dank voor uw komst!

Bij het verlaten van de kerk is er gelegenheid om hen die belijdenis
hebben gedaan een hand te geven
en daarna koffie te drinken in de Stevenshoek.



